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Kerkdiensten september

Zondag 7 september Startzondag
10.00: ds. G. van der Velde - Meijer
1e collecte: IKA vakantieweken

2e collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 14 september, viering Heilig Avondmaail

10.00: ds. G. van der Velde - Meijer

le collecte: Stichting Present

2e collecte: Kerkrentmeesters

11.30 uur: Viering Avondmaal in de Opkamer van de Schuylenburgh

Zaterdag 20 september, Kermisviering
13.00 uur: pastor S. N'Goran, ds. G. van der Velde-Meijer
mmv Muziekcorpsen Willem Tell en Radboud

Zondag 21 september

10:00 uur: ds. H. Overdijk

1ste collecte: Kerk in Actie, werelddiaconaat Vredesweek
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 28 september

10:00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Plaatselijk diaconaal werk
2de collecte: Kerkrentmeesters

Vieringen Schuylenburgh
De vieringen zijn op woensdag om 16.30 uur op de Deale

3 september pastor S. N'Goran
17 september ds. G. van der Velde-Meijer

Bij de diensten

De eerste dienst in september, op de zevende, is ook meteen de
startzondag. Op deze morgen valt er zoals eerder gemeld al het één
en ander te beleven maar we beginnen met een kerkdienst. Een
feestelijke dienst waarin er ook volop aandacht is voor de jeugd. Niet
alleen leveren zij hun muzikale bijdrage en zijn ze ambtsdrager maar
we onderstrepen ook nog de overstap die Jinthe Jansen van Velsen
maakt van de basisschool naar de middelbare school.

De zondag erna op 14 september vieren we de maaltijd van de
Heer. Zowel in de kerk als in de Schuylenburgh. Het is mooi om te zien
dat beide vieringen zo goed bezocht worden. Leek een avondmaals-
viering voorheen nog wel eens reden om thuis te blijven tegenwoor-
dig mogen we ons verheugen in een grote kring.

Op 21 september hoopt ds. Henk Overdijk bij ons voor te gaan. Voor
mij een vertrouwd gezicht omdat we in De Lier elkaars naaste colle-
ga waren. In Silvolde ging hij eerder voor bij mijn intrede en bij de
doop van Désanne.

Goede en gezegende diensten gewenst!



Moed

Met de startzondag vangt het nieuwe seizoen met de activiteiten
weer aan. Het overkoepelende thema dit jaar is 'Moed'.

Toen ik bij enkele gemeenteleden polste of ze hier wat in zagen
kreeg ik meteen de vraag 'moed met een d of een t ?'

Nou moed met een d dus. Omdat dat wel is wat we nodig hebben in
deze tijd en omdat het tegelijkertijd iets is wat je zomaar kan ontbre-
ken. De moed der wanhoop daar komen we nog het meest mee op
de proppen. Dan proberen we er toch maar het beste van te
maken.

Nee, erg moedig zijn we meestal niet. Terwijl Jezus in zijn afscheidsre-
de de leerlingen, en daarmee ook ons, duidelijk oproept om moed
fe houden. Was zijn opdracht dan lastig of zijn wij zo lastig om het
niet te willen proberen. Wat in ieder geval al wel duidelijk is, is dat het
niet vanzelf komt.

Soms moet je je wel tot moed zetten, omdat het vaak in relatie staat
met dingen waar we bang voor zijn, die we uit de weg willen gaan.
Het vraagt dus al moed om moedig te worden. Het volgende gebed
onderschrijft dat:

"God geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen.
Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien”
Franciscus van Assisi (1181-1226)

Een andere bron over moed is het boek van Mariann Budde dat ik
klaar heb liggen om te lezen in de vakantie. Het draagt de titel 'Durf
moedig te zijn'. Bisschop Budde was degene onder wier gehoor pre-
sident Trump de bergrede kreeg aangezegd na zijn inauguratie. Dat
vergde moed van haar om trouw aan het evangelie niet voor de
buhne te preken maar op te komen voor de mensen die buiten de
boot dreigden te vallen.

Genoeg stof tot nadenken dus. De aftrap komt met de startfzondag.
De activiteiten die onder het thema komen te hangen daar moet ik
nog even op broeden (of moet ik zeggen, daar moet ik nog wat
moed voor verzamelen).

ds. Gerjanne van der Velde

Bijbelwoorden over moed

De HEER zelf gaat voor je uit, Hij zal je bijstaan en geen moment van
je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.
(Deut. 31:8)

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de
Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd tfroost en ons
in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de froost die wijzelf van
God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.

(2 Kor. 1: 34)

Al gaat mijn weg door een donker dall,

ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij,
uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
(Ps. 23:4)
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Opdat wij niet

vergeten

Gendringen - Wisch
1940 -1945

Startzondag

In de vorige Wat Ons Bindt (juli-augustus) stond reeds enige informa-
fie over het educatieve deel op de Startzondag. Kort nog even op
een rijfje:

Als eerste zal na de dienst en de koffie Leo Mariet het e.e.a. vertellen
over de bommen op de Schuylenburgh. Daarbij vertoont hij de origi-
nele film, werkelijk gemaakt vanuit de bommenwerper. En een simu-
latie van de aanvliegroute die met behulp van een drone is ge-
maakt.

Hierna zal Maarten Koudijs nog een aanvulling geven over de bom-
bardementen op onze gemeente. Ook zal het door hem geschreven
boek "Tussen geluk en hoop” worden geintroduceerd.

Als derde spreker komt Gerard Hendriksen aan het woord. Hij vertelt
wat over de stichting ‘Opdat wij niet vergeten’.

Na deze 3 sprekers is het tijd voor wat beweging: het is de bedoeling
dat we te voet, ca. 900 meter, naar de jachthut bij het vm. kasteel
De Schuylenburgh gaan.

Daar zal Jan Pols wat vertellen over het bosonderhoud en het jacht-
beheer.

Na zijn uitleg wordt de Starfzondag afgesloten met een 'pick-nick' ter
plaatse. De dames van een 'hapje en natje' hebben een luch voor-
bereid die we aldaar nuttigen.

Al met al een mooi en uitnodigend programmal!

Achterin de kerk ligt een intekenlijst met ook de optie van ‘meerijden
met de auto naar de jachthut'. U kunt zich ook opgeven bij Gerrit
Luijmes: 06-28774451 (tot uiterlijk 2 september).

De Startzondagcommissie
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De Schuylenburgh voor en na het bombardement in WO I

Jarigen 80+

01-09 Mevr. A.W. Suselbeek-Vriesen, Laan van Schuylenburch 176
09-09 Mevr. M. van den Berg-Bijl, Laan van Schuylenburch 10 -1
11-09 Dhr. B.J.H. Colenbrander, Lichtenbergseweg 57

17-09 Mevr. M.G.T. Wientjes-Schulte, Ln. van Schuylenburch 10 K205



Meeleven

Op 1 augustus is,op de leeftijd van 90 jaar, overleden mevr. Rien Hui-
ting- van Dam. Zij woonde Pr. W. Alexanderstraat 3. Ze was getrouwd
met Roel Huiting die in 2007 is overleden.

De afscheidsdienst en aansluitend de begrafenis hebben op 7 au-
gustus plaatsgehad vanuit onze kerk.

Haar kinderen, Emmy, Lute en Willem en hun gezinnen wensen we
veel sterkte toe bij dit verlies.

Van de diaconie

Soraya uit Ghana

De diaconie sponsort al een heel aantal jaren Soraya uit Ghana via
Plan International. Inmiddels is Soraya 12 jaar ( zie foto) en gaat in
Ghana nog naar de basisschool. Haar favoriete vakken zijn rekenen
en taal. Ze is gelukkig gezond en heeft geen ernstige ziektes gehad.
Plan International sponsort naast het sponsorkind ook de gemeen-
schap om haar heen. Zo is er nieuw meubilair en zijn er nieuwe Mma-
terialen voor de basis- en middelbare school aangeschaft.

We hopen op een goede toekomst voor Sorayal

Stichting Present

Op zaterdag 20 september staat er weer een klusdag gepland voor
Stichting Present. U kunt zich nog opgeven voor deze dag: de inte-
kenlijst ligt op de statafel in de kerk. Bij de vorige klusdagen is een
huis opgeruimd, een heg gesnoeid, gewandeld met ouderen, en de
jeugd heeft een tuin opgeknapt en een muur geschilderd. Welke klus
het deze keer wordt is nog niet bekend, maar deelnemers ervaren
deze middagen doorgaans als een bijzondere en waardevolle ont-
moeting.

Gift voor de deelkast

Eén maal per maand bereidt de kookgroep een maaltijd en wordt er
gezamenlijk gegeten in de Sprank. De deelnemers aan de maaltijd
betalen hier een vergoeding voor, waarvan de boodschappen ge-
daan worden en de onkosten betaald worden voor het gebruik van
de Sprank. Soms blijft er nog iets over na aftrek van alle kosten en
wordt er wat gespaard voor een goed doel. Na twee jaar was er een
aardig bedrag gespaard en het goede doel werd de deelkast van
de diaconie. We mochten 260 Euro ontvangen om boodschappen
te gaan doen. De diaconie besteedt hiervoor wekelijks ca. 25 Euro,
dus we kunnen weer een poosje vooruit. Daar zijn we heel blij mee!
Heel hartelijk dank aan alle spaarders.

'Samen aan tafel' start weer

De vakantie is voor de meesten van ons weer voorbij, dus we kunnen
in september weer samen aan tafel. Het kookteam hoopt dat we het
velen van u weer naar de zin kunnen maken wat betreft het eten. En
de gezelligheid maken we natuurlijk samen.

Op zondag 28 september wordt er weer gekookt. Wilt u mee eten
dan graag wel opgeven: Uiterlijk de laatste vrijdag van de maand.
Hebt u nog nooit meegegeten maar er wel eens aan gedacht.
Schroom dan niet, maar eet dit keer mee, meld u aan!

Opgeven bij Gerry Neijland tel 0315-631627 of Mariet Weening tel
0315-329000




24 september: avond van de Goede Moed

Op 24 september a.s. wordt er in ‘Ons Pakhuus’ (Silvolde) de Avond
van de Goede Moed gehouden.

Deze avond wordt georganiseerd omdat er in deze tijd allerlei onrust-
barende ontwikkelingen te zien zijn, dicht bij huis en verder weg. Dis-
criminatie lijkt steeds normaler te worden.

Het organiserend comité vindt dit verontrustend. Ze heeft de behoef-
fe om een tegengeluid te laten horen en wil daft uitsluiting wordt be-
streden. De organisatoren staan voor een inclusieve samenleving,
waarin ieder individu kansen krijgt zich te ontwikkelen en iedere bur-
ger de mogelijkheid krijgt om goed burgerschap vorm te geven.

De bedoeling is om diverse bevolkingsgroepen, maar ook diverse
maatschappelijke organisaties aan het woord te laten aan de hand
van de volgende vragen:

Waar loop je tegenaan in onze samenleving?

Welke initiatieven neem jij om ons samenleven te verbeteren?

En op welke manier betrek je andere mensen/groepen daarbij?

Het comité zou het fijn vinden als de diversiteit die we in onze ge-
meente Oude IJsselstreek vinden, ook terug fe zien is in het publiek
van de Avond van de Goede Moed.

De bedoeling is om een aantal individuen en ook een aantal verte-
genwoordigers van een aantal maatschappelijke organisaties aan
het woord te laten door korte interviews. Avondvoorzitter is Otwin van
Dijk.

Interviews, gesprekken en de speech zullen worden afgewisseld door
muzikale bijdragen van lokale musici.

Datum: woensdagavond 24 september a.s.
Locatie: Ons Pakhuus, Molenberg 2, Silvolde
Aanvang: 19.30 uur (ontvangst met koffie/thee vanaf 19.00 uur)

Namens het organiserend comité,
Kor Datema

Kerk open op Open monumentendag

Zaterdag 13 september is het open monumentendag en onze kerk is
dan ook open en te bezichtigen. En ook de toren is van binnen te
bekijken van 10 fot ongeveer 14 uur. Er is deze dag een fietsroute
waarin ook onze kerk als locatie is opgenomen. We hopen op mooi
weer, want dan kunnen we buiten ook nog een kleine brocante-
markt organiseren.

Rommelmarkt in oktober?

Zoals u weet hebben we dit jaar tijdens Koningsdag geen rommel-
markt gehouden omdat de koninklijke familie naar Doetinchem
kwam en velen daar naar toe gingen of het op de tv wilden volgen.
Inmiddels hebben we weer veel mooie spullen in de opslag liggen
en wellicht dat we in oktober nog een keer een rommelmarkt kunnen
organiseren. Net als vorig jaar op zaterdagmorgen en in de Sprank.
Als datum hebben we 11 oktober in gedachten. Als het doorgaat
hoort of leest u het de volgende maand, dus wordt vervolgd...



Collecteopbrengsten juni/juli

Diaconie

01-06 Stichting Sravana € 106,00
08-06 Stichting Present €227,12
15-06 Eigen diaconaal werk € 58,67

22-06 Kerk in Actie, binnenlands diaconaat 50,00

€

29-06 Eigen diaconaal Jeugdwerk € 62,80
06-07 Kerk in Actie, Ghana € 57,25
13-07 Stichting Present € 68,85
20-07 Plaatselijk diaconaal werk € 78,05
27-07 Bartimeus € 48,05
21-07 Gift van Samen aan Tafel € 259,74

De diaconie heeft 50,- aan Stichting Tekenen voor
kinderen geschonken

Toelichting collectes

7 september - IKA vakantie weken

Ika verzorgt vakanties voor ouderen op diverse locaties in Nederland.

14 september - St Present

Stichting Present Montferland brengt hulpvragers en hulpgevers

samen.

We ondersteunen dit project financieel maar steken ook zelf de han-

den uit de mouwen bij mensen die om welke reden dan ook hulp

nodig hebben bij kleine klussen.

Een mooie manier om elkaar te ontmoeten.
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Collecte 7 september: IKA Vakantieweken

Kerkrentmeesters
01-06 € 50,00
08-06 €163,63
15-06 € 26,25
22-06 € 38,50
29-06 € 44,30
06-07 € 32,40
1307 € 58,10
20-07 € 51,75
27-07 € 48,65
Collectes per € 30,00
bank juni
Verjaardags—€ 87,50
fonds juni

Collectes per € 30,00
bank juli
Verjaardags—€ 80,00
fonds juli

<<< Collecte 14 september:
Stichting Present. Deze Stichting
verbindt mensen met elkaar in
Montferland. (zie elders in dit
nummer)



21 september - Kerk in Actie, Werelddiaconaat Vredesweek
Libanon, een eigen bedrijf biedf jongeren inkomen en hoop.

Door de economische crisis in Libanon is de werkloosheid torenhoog.
Veel jonge mensen willen emigreren, omdat er nauwelijks ruimte is
op de krappe arbeidsmarkt. Kerk in actie-partnerorganisatie Luthe-
ran Word Relief biedt jongeren een vakiraining in ondernemersvaar-
digheden. Met een klein startbedrag kunnen ze daarna een eigen
bedrijf beginnen. Van zuivel- tot kledingindustrie, in veel sectoren zijn
Nnu meer jonge ondernemers te vinden. Op hun beurt bieden zij an-
deren weer werk en inkomen.

Dat biedt hoop in zware tijden.

28 september - Plaatselijk eigen diaconaal werk

Te denken valt aan de ouderenmiddagen, deelkast, groentepakket-
ten en Samen aan tafel.

Collecte 21 september: Kerk in Actie, Werelddiaconaat, Libanon. Een eigen bedrijf
biedt jongeren inkomen en hoop

Een bemoedigingslied

Wij zijn de mensen, die het er op wagen,

die in een fijd van duisternis,

zoals een bloem geschapen is,

steeds weer naar zon en nieuwe stralen vragen,
en levensdagen.

Wij zijn de mensen, die het daglicht wachten,
die hopen op wat straks zal zijn,

voorbij de grens van dood en pijn.

Ondanks verdriet en onverwoorde klachten
en duizend nachten.

Wij zijn de mensen, die God toebehoren,

die weten, dat wat afscheid is,

en wat in tranen en gemis

voor ons haast lijkt voor goed te zijn verloren,
ooift wordt herboren.

Alfred C. Bronswijk

Heeft u vervoer naar de kerk nodig?

Neem dan contact op met Mariet Weening,
tel. 0315-329 000




