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Kerkdiensten juni
 
Zondag 1 juni
10:00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Stichting Sravana 
2de collecte: Kerkrentmeesters
 
Zondag 8 juni, Pinksterdienst Klavertje 4
10:00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer en ds. J. Fischer
1ste collecte: Stichting Present
2de collecte: Kerkrentmeesters
 
Zondag 15 juni 
10:00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Eigen diaconaal werk 
2de collecte: Kerkrentmeesters
 
Zondag 22 juni
10:00 uur: mevr. P. Veerbeek
1ste collecte: Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat
2de collecte: Kerkrentmeesters
 
Zondag 29 juni Dialectdienst
10:00 uur: mevr. N. Hengeveld
1ste collecte: Eigen diaconaal Jeugdwerk
2de collecte: Kerkrentmeesters

Vieringen Schuylenburgh  
 
De vieringen zijn op woensdag om 16.30 uur op de Deale
 
4 juni              pastor S. N'Goran
18 juni           ds. G. van der Velde-Meijer

Heeft u vervoer naar de kerk nodig? 
Neem dan contact op met Mariet Weening, 
tel. 0315-329 000

Bij de diensten
 
We beginnen juni verweesd. Zondag 1 juni is wat we noemen 'wezen
zondag', de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren in. 
8 juni vieren we als altijd gezamenlijk het Pinksterfeest. Dit doen we 'in
de wei' naast de pastorie.
Samen met de andere Klavertje 4-gemeenten. Muzikale begeleiding
komt van Excelsior.
Op 22 juni begroeten we mer. Petra Veerbeek als een ons bekende
gastvoorganger.
Goede en gezegende diensten gewenst!

Colofon
 
Protestantse Gemeente Silvolde
Kerkenstraat 6
7064 BH Silvolde
www.pgsilvolde.nl
 
Predikant:
ds. Gerjanne van der Velde-
Meijer
tel: 0315-239910
predikant@pgsilvolde.nl
 
Scriba:
Willy Freek
Rijksweg 21
7011 DR, Gaanderen
tel: 0315-239934
scriba@pgsilvolde.nl
 
Kosters:
Gerrit Vossers
tel: 06-13220718
Anton Neijland
tel: 0315-631627
koster@pgsilvolde.nl
 
Verenigingsgebouw De Sprank
Kerkenstraat 6A
Beheerders: 
Ada en Derk Weening
tel: 0315-325917
sprank@pgsilvolde.nl
 
Beheerder begraafplaats:
Gerrit Vossers
tel: 0613220718
begraafplaats@pgsilvolde.nl
 
Bankrekening kerkrentmeesters
NL96 RABO 0359 1044 52
kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl
 
Bankrekening diaconie
NL55 RABO 0359 1105 25
diakenen@pgsilvolde.nl
 
Kopij aanleveren voor de 20ste
van de maand
wob@pgsilvolde.nl
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Rood
 
De berichten gaan al weken over de rode lijn. De rode lijn die wij als
land en wereld maar niet lijken te kunnen trekken om het geweld en
de tragedie in Gaza te stoppen. 
Ik blijf het ongelofelijk vinden dat we in deze tijden waarin we zoveel
weten en zien blijkbaar niet tot veel anders komen dan toekijken.
Rode lijnen trekken lukt niet zomaar. Ze zijn politiek ingewikkeld, wor
den door geld en macht tegengehouden. 
Ieder woord van hoop, goede moed, van heilige verontwaardiging
en gebed lijkt haast een lachertje in het zicht van zoveel onrecht.
 
Deze maand begint ook rood. Op Pinksteren is de kleur van de kerk
rood. Rood van het vuur. Wijzend naar het verhaal van de Pinkster
morgen waar de leerlingen met tongen van vuur boven hun hoof
den het goede nieuws met de wereld mochten gaan delen. Het lo
pende vuur dat vanuit die morgen in Jeruzalem is doorgegaan tot
vandaag op onze plek aan toe. Feestelijke vlammen die weliswaar
nu eens hier en dan eens daar vurig zijn maar die niet doven.

Maar rood wijst ook naar het martelaarschap. Naar hen die hebben
geleden voor kerk en geloof. Naar een kerk die al zoveel eeuwen niet
losstaat van wat er om haar heen gebeurt. Die dan eens zelf onder
werp is van vervolging dan de vervolgingen om haar heen ziet ge
beuren. 
 
Deze tweezijdigheid van het rood hoort bij elkaar. We hebben ons als
kerk van alle tijden en plaatsen te verhouden tot de nood om ons
heen. Als we zo over de wereld zijn uitgegaan dan moeten we ook
weerspreken wat daar aan onrecht is. Dan mag het ons niet onver
schillig laten hoe ongelofelijk moeilijk het soms ook is en hoe weinig
wij kunnen doen. 
Aangevuurd door de Geest zijn onze gebeden geen lachertje maar
dan is dat wat ons te doen staat. 
“ Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart” 
 
ds. Gerjanne van der Velde-Meijer

Inzamelen postzegels, kaarten enz.
Al vele jaren worden er voor de kerk postzegels en kaarten ingeza
meld.  De laatste jaren kwamen er nog meer in te zamelen spullen
bij. In de maand mei is er een behoorlijke hoeveelheid spullen naar
het depot in Doetinchem gebracht t.b.v. Kerk in Actie: postzegels,
kaarten, oude mobieltjes, oude cartridges uit printers en oude brillen.
Onder de toren staat een  houten bak waarin spullen voor de voed
selbank kunnen worden gedoneerd. In die bak kunt u ook de wens
kaarten, ansichtkaarten, oude mobieltjes, postzegels, cartridges en
oude brillen doneren voor Kerk in Actie.  T.z.t. zal ik dan weer zorgen
dat het naar het depot in Doetinchem gaat. Mocht u hierover vra
gen hebben, laat het weten.
Anton Neijland
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Wij gedenken Hendrik (Henk) Sloetjes 
 
Henk werd geboren op 25 november 1952. Hij groeide op aan de
Dinxperloseweg als enige jongen tussen twee zussen in. Hij genoot
van de kleine boerderij die ze thuis hadden en was graag met de
dieren bezig. Na de lagere school in Bontebrug volgde de land
bouwschool. Omstandigheden brachten hem tot een ander beroep,
namelijk slager. De slagersvakschool gaf hem de ondergrond voor
een vak dat hij jaren met veel plezier en respect voor het ambacht
uitvoerde. 
Zijn (jeugdige) vrije tijd vulde hij met brommers (en later de auto),
maar één ding stond altijd bovenaan en dat was de muziek. Op zijn
zevende ging hij op muziekles en trad hij toe tot Excelsior. 62 jaar zou
hij daar met veel trouw en toewijding lid zijn. De maandagavond –
repetitieavond – was hem heilig. 
Hij kreeg jong verkering met Willemien van Milligen. Op 26 mei 1976
trouwden ze en gingen aan de Konijnenhof wonen. Drie zoons wer
den ze rijk, Bram, Wouter en Sjoerd. In de loop der jaren aangevuld
met twee schoondochters en vijf kleinkinderen. Henk genoot hier
van. 
In 2007 kwam de eerste grote tegenslag, een CVA. Volledig herstel
kwam er niet meer. Henk werkte nog een paar jaar in de slagerij en
stopte toen. 
Er kwam ruimte voor vrijwilligerswerk bij Antonia en bij de onder
houdsploeg van de begraafplaats. Hij had tijd voor de tuin en de vo
gels.
Na een tweede CVA kreeg hij meer beperkingen. Dat was niet altijd
makkelijk maar toch zocht hij altijd weer naar mogelijkheden binnen
wat hij nog wel kon.
In 2022, na weer een tegenslag, werd hij eerst opgenomen in Anto
nia om uiteindelijk een kamer te krijgen in de Schuylenburgh. Daar
heeft hij het goed gehad. 
Op zaterdag 10 mei is hij overleden. Op vrijdag 16 mei kwamen we
in besloten kring in de kerk bijeen. Herinneringen werden gedeeld en
troost werd gezocht in de woorden over de liefde, Gods trouwe lief
de, die ons draagt. De muziek kwam uiteraard van Henks Excelsior.
Na de dienst was er een laatste afscheid in het crematorium in Aal
ten.
Wij willen Willemien, haar gezin, en de mensen om hen heen veel
sterkte wensen met dit grote verlies. 
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Meeleven 
 
Er zijn heel wat zorgen in de gemeente op dit moment. Van een aan
tal gemeenteleden noemen we de naam.
Mevr. Moltmaker is verhuisd van de Ooijman naar de palliatieve af
deling in Antonia.
Mevr. Nijkamp, Laan van Schuylenburgh 146, is verhuisd naar Croo
nemate in Doetinchem
 
Dat we mogen weten dat we onze wegen niet alleen hoeven te
gaan maar dat God met ons gaat.
 
God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.
 

Jarigen 80+
 
02-06 Mevr. B. Deynen-Ruesink, Terborgseweg 18
04-06 Dhr. J. Ruesink, Zaagpad 6
10-06 Dhr. A.D. Suselbeek, Laan van Schuylenburch 176
11-06 Dhr. F.J. Heusinkveld, Bontebrug 51
12-06 Mevr. C.W. Moltmaker, Laan van Schuylenburch 92
14-06 Dhr. L. Helmink, Egginkstraat 4
30-06 Mevr. J.C. Colenbrander-van de Meene, Molenweg 1
 

Uit de Kerkenraad 
I.v.m. de afwezigheid van de voorzitter zat de predikant de vergade
ring voor op maandag 12 mei jl. Deze werd geopend met het lezen
van Psalm 121 en gevolgd door een gebed.
Na het vaststellen van de agenda en de goedkeuring van de vorige
notulen werd zeer positief teruggekeken op de afgelopen vieringen
rondom Pasen. Er wordt vooruitgekeken op de Pinksterviering op 8
juni a.s.
Het college van Kerkrentmeesters is in overleg met Wilco Kleinhesse
link over klein onderhoud aan het orgel. Enkele ouderlingen hebben
de bijeenkomst “Veilige Kerk” bijgewoond in de Slangenburg en
doen hiervan verslag. Hierover zal nog worden geschreven in Wat
Ons Bindt. De diaconie kijkt terug op een geslaagd voorjaarsuitje.
Verder blikken zij vooruit op de komende activiteiten zoals de Senio
renmiddag en de klusdag in het kader van Stichting Present.
Er is een nieuwe opzet gemaakt m.b.t. de archivering van alle kerke
lijke stukken. Dit zal in de komende tijd geïnventariseerd gaan wor
den.
De predikant sluit de vergadering met een avondgebed.
 
Els Spekking, notuliste kerkenraad
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De lezing die Annie Lenderink op 24 april jl. over onze kerk in oorlogstijd - in het bijzon
der over Ds. van Selms - hield, trok flink wat belangstellenden.                                           
(Foto's Willem Jansen van Velsen)

Laatste ‘Samen aan Tafel’ dit seizoen
Zondag 29 juni a.s. is er weer gelegenheid om samen te eten. Dat is
al weer de laatste zondag van dit seizoen en dan sluiten we dit sei
zoen van ‘Samen aan tafel’ af. Vanaf 16.30 uur staan koffie en thee
klaar, en om 17.30 uur serveren wij de maaltijd. Graag vooraf opge
ven zoals gebruikelijk.
Opgave uiterlijk de vrijdag voor deze zondag bij Mariet Weening
(0315-) 32 90 00 of bij Gerry Neijland (0315-) 63 16 27.

Pareldag in Silvolde
Op 2e Pinksterdag, 9 juni, wordt voor de zevende keer de Pareldag in
de gemeente Oude IJsselstreek georganiseerd en dit keer is dat in
en om Silvolde. Op deze dag komen geen grote evenementen voor
het voetlicht, maar worden kleine, bijzondere, unieke of verrassende
parels aan een snoer in een fietsroute geregen. Soms komen de fiet
sers op plekken waar ze nog nooit zijn geweest of zelfs maar van
hebben gehoord. Onze kerk ligt ook in deze route en kan bezocht
worden. Een aantal mensen van onze gemeente is beschikbaar om
voor de bezoekers een korte rondleiding door de kerk te verzorgen.
Wij hopen uiteraard op veel belangstelling voor ons mooie kerkge
bouw.
 

Bakkers en baksters gevraagd
Op zondag 8 juni is het Pinksteren. Ook dit jaar vieren we dat in Kla
vertje 4 verband op het veldje naast onze pastorie. Net als vorig jaar
willen we elke gemeente vragen om wat te bakken, zodat er na af
loop van de dienst weer allerlei heerlijke baksels klaar staan voor bij
de koffie. Voor Silvolde gaat het om 5 bakkers/baksters, die het leuk
vinden om een cake/ boterkoek/ kruidkoek/taart etc. te bakken.
Bakt u graag en vindt u dat leuk om te doen, dan graag even opge
ven bij Marlies van de Beld, 06-14777285 of marliesvandebeld@live.nl
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33 senioren op “oorlogspad”
Woensdagmiddag 7 mei gingen we met 33 senioren naar het Bevrij
dingsmuseum in Aalten. We werden ontvangen met koffie en thee
en daarna mochten we in 3 groepen met een suppoost mee naar
het huis Marktstraat 12, waar door middel van een rondleiding het
oorlogsverleden aan ons werd verteld. Het accent lag daarbij op het
laatste oorlogsjaar in Aalten en omgeving.

We begonnen in de keuken, waar te zien was hoe het verzet propa
ganda smokkelde in een kinderwagen met dubbele bodem... Daar
na naar de huiskamer, waar een fiets op standaard stond, en waar
’s avonds in oorlogstijd een uur lang op gefietst moest worden door
de jeugd om enige verlichting te verkrijgen. Ook hoorden we hier het
verhaal van “Ome” Jan Wikkerink, verzetsstrijder, en het verhaal hoe
huisarts Der Weduwen zieke patiënten uit het ziekenhuis in Rees in zijn
auto meesmokkelde over de grens, en bij onderduikgezinnen onder
bracht. Ook werd een Joodse baby Aron Jedwab zogenaamd te
vondeling gelegd bij de pastorie, en opgenomen in een niet-joods
gezin, kreeg een nieuwe naam: Willem Herfstink, om daar in veilig
heid op te groeien, maar hij werd door de dokter elke avond even
tjes bij zijn echte moeder gebracht.

Daarna bekeken we de zolder waar vele onderduikers jarenlang on
dergedoken hebben gezeten. Er was een wand met spiegel en was
tafel, en met een druk op het handdoekenhaakje schoof de wand
opzij en kwam je op de onderduikzolder. Daarna werden we meege
nomen naar de expositieruimte, alwaar uitleg werd gegeven over
de laatste maanden tot aan de bevrijding.

Daarna hebben we gezellig met zijn allen een heerlijke pannenkoek
gegeten bij pannenkoekenboerderij de Neeth in Barlo. Het was een
leerzame en gezellige middag, en om half zeven keerde iedereen
weer huiswaarts.

HVD Jeanette Marissink

Foto's op deze en volgende pagina: Gerjanne v.d Velde
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Op een mooie pinksterdag…….
Al jaren speelt de Christelijke.Muziekvereniging Excelsior op eerste
pinksterdag in de openluchtdienst van de Klavertje Vier gemeenten.
Dit doet ze met veel plezier, de diensten worden goed bezocht en er
wordt goed meegezongen. Het weer is ook vrijwel altijd goed.
Excelsior heeft ook een aantal keren, omdat dit zo uitkwam qua
data, krentenbollen verkocht die dan een week later geleverd wer
den. Ook dit jaar komt het zo uit dat we de vrijdag en zaterdag na
Pinksteren onze verkoop houden en wat zou het mooi zijn als we na
de dienst flink wat verkopen kunnen noteren. Het is voor onze finan
ciële huishouding van groot belang, want ook wij hebben veel kos
ten om de boel draaiende te houden.
Onze leden zullen u benaderen en het fijnste zou zijn als u uw bestel
ling direct, bijv. via QR code afrekent, zodat de krentenbollen het
weekend daarop alleen nog maar afgegeven hoeven te worden.
Doet u mee? Alvast onze hartelijke dank.
O ja, ze kosten  € 3,50 per zakje van 4 stuks, 3 zakjes voor €10,00.  En
ze zijn natuurlijk van de warme bakker. Bezorging in overleg.
Nogmaals dank,
Leden van Excelsior
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Van de Kerkrentmeesters
Zoals in de vorige uitgave van de WOB al werd aangegeven hadden
we de laatste vergadering een gastspreker in de vorm van Wilco
Kleinhesselink. Laatstgenoemde en ondergetekende leek het een
goed idee het hele College van Kerkrentmeesters Wilco wat meer te
laten meer te vertellen over het orgel, zoals geschiedenis, de staat
van het orgel, en de mogelijkheden en onmogelijkheden van be
paalde wensen. De uitnodiging werd met graagte aangenomen, en
de betreffende vergadering werd al snel na de opening voortgezet in
de kerk. Vol enthousiasme hield Wilco zijn verhaal, waarin allerlei as
pecten aan de orde werden gesteld. Deze ga ik hier niet weergeven,
de afspraak is dat Wilco op korte termijn een bijdrage levert in het
kerkblad, met daarin een weergave van zijn presentatie.
Na elkaar over en weer bedankt te hebben werd de vergadering
voortgezet in de consistorie. Op dit moment spelen alleen wat kleine
lopende zaken, zoals aanpassen van de verzekering en de voor
waarden die daarbij horen, wat eenvoudige zaken met onze gron
den, en het afronden van jaarcijfers en begrotingen. We denken
dan ook binnenkort dit vergaderseizoen in betrekkelijke rust af te kun
nen ronden.
Namens het College van Kerkrentmeesters, Jos Barink
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Diaconie      

06-04 Helping Hester, soup kitchen €   83,12

13-04 Kids for Christ Academy, Kenia €   54,10

20-04 Kerk in Actie, Oekraïne €   98,05

27-04 Eigen diaconaal jeugdwerk €   58,20

Extra gift Myanmar €   50,00

Totale opbrengsten 40-dagen-projecten:  

Kids for Christ Academy €  166,30

Helping Hester €  166,12

De totale opbrengsten van de twee projecten wor
den door de diaconie verdubbeld.

 

Collecteopbrengsten april

06-04 €   38,72

13-04 €   37,10

20-04 €   36,60

27-04 €   46,55

Collectes per
bank

€   20,00

Verjaardags-
fonds 

€   30,00

Kerkrentmeesters  

 

Toelichting collectes
1 juni  - Stichting Sravana
Stichting Sravana is een vrijwilligersorganisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen in de laatste
fase van hun leven.
8 juni  - Pinksteren, Stichting Present
Stichting Present Montferland brengt hulpvragers en hulpgevers samen. We ondersteunen dit project fi
nancieel, maar steken ook de handen uit de mouwen bij mensen die om welke reden dan ook hulp nodig
hebben bij kleine klussen. Een mooie manier om elkaar te ontmoeten.
15 juni - Eigen diaconaal werk
Te denken valt aan de deelkast, groentepakketten en middagen voor ouderen.
22 juni  - Kerk in actie, Binnenlands diaconaat
Geef vluchtelingen een thuis. Nieuwkomers in Nederland hebben het niet makkelijk. Of je nu asielzoeker,
statushouder of arbeidsmigrant bent of helemaal niet over papieren beschikt, je belandt in lange proce
dures en uitzicht op een betere toekomst ontbreekt vaak. Kerk in actie werkt samen met diverse kerkelijke
organisaties die deze mensen helpen met informatie, advies en scholing om hun zelfredzaamheid te stimu
leren . Ook proberen ze een passend onderkomen te vinden voor wie in een asielzoekerscentrum wachten
op een plek om opnieuw te beginnen.
29 juni  - Eigen diaconaal jeugdwerk
Te denken valt aan de clubs, bijeenkomsten voor de jeugd en ondersteuning van diaconaal jeugdwerk.

Collecte 1 juni: Stichting Sravana, stichting die zorg en ondersteuning biedt aan men
sen in de laatste fase van hun leven

Collecte 22 juni: Kerk in Actie, Binnen
lands diaconaat, Geef vluchtelingen
een thuis
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Fragment van de brief, die we van Nicole Visser (Kids for Christ Academy) ontvingen.
Met een hartelijke groet uit Ngong in Kenia. Ze bedankt ons hartelijk voor de gift (op
brengst Paascollecte)! Met de collecteopbrengsten van diverse kerkgmeenten werd
een nieuw klaslokaal gebouwd. Dit wordt gebruikt door de jongste kinderen (1-3 jaar).
Momenteel vangt Kids for Christ Academy 430 scholieren van 3-17 jaar op.

Van de diaconie: Post van Kids for Christ
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Hervormd en Gereformeerd
 
De bekende Willem Bilderdijk zette zich, in en na de Franse Tijd, actief in voor het herstel van de invloed
van de familie van Oranje-Nassau, met het resultaat dat een Willem I uit dat geslacht in 1813/1815 de
troon ten deel viel. Hij uitte zich in een geweldig grote dadendrang en bemoeide zich onder andere ook
met de naam van de vaderlandse protestantse kerk, een aangelegenheid waarmee hij zijn boekje (on)
behoorlijk te buiten ging! Hij veranderde namelijk in 1816 “Nederduitse Gereformeerde Kerk” in “Neder
landse Hervormde Kerk”. Die naam Nederduits klinkt ons nu misschien ook wel wat vreemd in de oren,
maar het betekende in feite niets anders dan Nederlands. In het Wilhelmus laat Marnix van Sint Aldegonde
onze eerste Willem van Oranje immers ook al zeggen/zingen: Ben ick van Duitsen bloed! En in Engeland
noemen ze ons immers nog steeds Dutchmen!
 
 
Maar binnen de vaderlandse kerk was er toch heel wat onvrede over die naamsverandering. En dan was
er ook nog de Schriftkritiek: moest je veel Bijbelteksten zoals onder andere de scheppingsverhalen in Gene
sis letterlijk lezen, of misschien symbolisch? De kritiek inzake deze twee punten was kerkbreed aanwezig, en
het leidde onder andere in de jaren 1834/35 en 1886/87 mede tot de uittocht van velen uit de Nederland
se Hervormde Kerk. De uitgetredenen vormden vanaf 1892 de “Gereformeerde Kerken in Nederland”.
 
Voor alle duidelijkheid zij opgemerkt dat in die jaren lang niet alle critici uit de vaderlandse kerk traden! Er
waren er ook die met een bezwaard gemoed de oude kerk trouw bleven! Mijn voorouders bleven ondanks
hun bezwaren allemaal Nederlands hervormd. De Dorrestijns in Driebergen, De Bilt, Werkhoven, Rheden en
Zevenaar; de Lieftinks in Aalten en Silvolde. Mijn vader, Albertus, maakte echter omstreeks 1930 de sprong
van hervormd Zevenaar naar gereformeerd Westervoort. En mijn moeder in die jaren evenzeer van her
vormd Silvolde naar gereformeerd Bontebrug. Zoals gezegd, huldigden vele hervormden dezelfde bezwa
ren als de gereformeerden, maar ze bleven toch de oude kerk trouw. Hoofdbezwaar was dat de leiding
van de Nederlandse Hervormde Kerk de Schriftkritiek toeliet! En zo bleef men tientallen jaren tegenover el
kaar staan! Gemengde huwelijken waren bijvoorbeeld uit den boze! Dit tot groot verdriet van veel verliefde
jongelui!
 
 
In de jaren 1944/45 ontstond binnen de gereformeerden ruzie over het Verbond en de kinderdoop, met
als gevolg het ontstaan van de “Gereformeerde Kerk onderhoudende Artikel 31”. In de jaren daarna
schaamden de gereformeerden zich hoe langer hoe meer over de gang van zaken van scheuringen in
voorgaande jaren.
 
In het verloop van de tijd gingen de gereformeerden  hoe langer hoe meer Schriftkritiek aanvaarden, met
het gevolg dat de hervormden en gereformeerden eigenlijk steeds meer op elkaar gingen lijken. Dit laat
ste leidde ertoe dat een 18-tal predikanten uit beide kerken er vanaf 1961 bij de synoden op begon aan te
dringen om tot fusiegesprekken over te gaan. Bedoelde predikanten werden algemeen als De Achttien
aangeduid. Hun inbreng en invloed valt niet te onderschatten! Het gevolg van hun actie was namelijk de
fusie in 2004 tussen beide kerken en de Evangelisch Lutherse Kerk tot de De Protestantse Kerk in Nederland
(PKN).
 
De Gereformeerde Kerk Bontebrug ging samen met de Nederlands Hervormde Kerk van Gendringen (nu:
Protestantse Kerk Gendringen-Bontebrug), en enkele Bontebruggers gingen individueel over naar de Pro
testantse Kerk Silvolde of Etten-Terborg-Ulft.
 
Bernard Dorrestijn


