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Naar Huis Landfort
op Startzondag
 
Actie vakantietasjes
 
Herhaalde oproep:
Opslagruimte
gezocht!
 
Liturgische kleuren

juli - augustus



Kerkdiensten juli en augustus 
 
Zondag 7 juli, Viering Heilig Avondmaal
10:00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Stichting Present
2de collecte: Kerkrentmeesters
11.30 uur: Avondmaalsviering Opkamer Schuylenburgh

19.00 uur: Zomerzangdienst m.m.v. Gloria
 
Zondag 14 juli
10:00 uur: ds. G. van der Velde - Meijer
1ste collecte: Plaatselijk diaconaal werk
2de collecte: Kerkrentmeesters
 
Zondag 21 juli
10:00 uur: ds. G. van der Velde -Meijer
1ste collecte: Stichting Effatha
2de collecte: Kerkrentmeesters
 
Zondag 28 juli 
10:00 uur: ds. J. Mol
1ste collecte: Plaatselijk diaconaal Jeugdwerk
2de collecte: Kerkrentmeesters
 
Zondag 4 augustus
10:00 uur: mevr. P. Veerbeek
1ste collecte: Plaatselijk diaconaal werk
2de collecte: Kerkrentmeesters
 
Zondag 11 augustus
10:00 uur: ds. J. Jansen Schoonhoven
1ste collecte: Kerk in Actie, Zomerzending Pakistan
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 18 augustus
10:00 uur: Zangdienst
1ste collecte: Stichting Sravana
2de collecte: Kerkrentmeesters
 
Zondag 25 augustus, Viering Heilig Avondmaal
10:00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Stichting Present
2de collecte: Kerkrentmeesters
11.30 uur:  Avondmaalsviering Schuylenburgh
 
Zondag 1 september
10:00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Eigen diaconaal werk
2de collecte: Kerkrentmeesters

Colofon
 
Protestantse Gemeente Silvolde
Kerkenstraat 6
7064 BH Silvolde
www.pgsilvolde.nl
 
Predikant:
ds. Gerjanne van der Velde-
Meijer
tel: 0315-239910
predikant@pgsilvolde.nl
 
Scriba:
Willy Freek
Rijksweg 21
7011 DR, Gaanderen
tel: 0315-239934
scriba@pgsilvolde.nl
 
Kosters:
Gerrit Vossers
tel: 06-13220718
Anton Neijland
tel: 0315-631627
koster@pgsilvolde.nl
 
Verenigingsgebouw De Sprank
Kerkenstraat 6A
Beheerders: 
Ada en Derk Weening
tel: 0315-325917
sprank@pgsilvolde.nl
 
Beheerder begraafplaats:
Gerrit Vossers
tel: 0613220718
begraafplaats@pgsilvolde.nl
 
Bankrekening kerkrentmeesters
NL96 RABO 0359 1044 52
kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl
 
Bankrekening diaconie
NL55 RABO 0359 1105 25
diakenen@pgsilvolde.nl
 
Kopij aanleveren voor de 20ste
van de maand
wob@pgsilvolde.nl

Wat Ons Bindt
juli/augustus 2024

Heeft u vervoer naar de kerk nodig? 
Neem dan contact op met Mariet Weening, 
tel. 0315-329 000
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Mensen zonder verleden
 
Er is veel over de politiek te zeggen op het moment, maar er is mij
één ding in het bijzonder opgevallen. We krijgen in de regering een
aantal mensen zonder verleden.
Alles wat ze hiervoor gezegd en gedaan hebben mogen we hen niet
meer aanrekenen. Ze zijn in hun nieuwe functie een andere werkelijk
heid binnengetreden. 
 
Dat is iets wat ons bijbels gezien niet vreemd in de oren klinkt. 
We lezen meermaals over de nieuwe mens. De ene keer wat simpeler
in de verhalen van Jezus die mensen oproept om hem te volgen en
daarmee los te laten wat ze tot dan toe gewend waren. Kom maar
gewoon, lijkt Hij te zeggen. Zet eerst maar de eerste stap dan volgt
het andere wel.
De andere keer spitten we door de taaie woorden van Paulus, die
ons leert dat de oude mens, de mens is aan Adam gelijk. De mens
van vlees en bloed met zijn lusten en lasten, met zijn driften en ver
langens. De mens die van alles wil en zeker ook leven zoals God het
bedoeld heeft, maar die toch elke keer weer alle kanten wordt opge
trokken. Deze mens wordt nieuw wanneer hij gaat leven met Christus.
Wanneer hij het in het leven van Hem gaat verwachten en zich over
geeft aan het waaien van de Geest.
 
Wij sterven aan uw goedheid,
die ons het leven geeft.
De oude mens moet heengaan,
de nieuwe Adam leeft.
Vernieuw ons doen en denken,
dat wij ons aan U schenken,
ons hart al bij U leeft. 
(Lied 517)
 
Bij de één komt deze wisseling van oud naar nieuw duidelijker naar
buiten dan bij de ander. Sommigen hebben radicale keuzes te
maken in het leven. Anderen ervaren het minder scherp maar mer
ken wel de spanning tussen het één wel willen maar het andere
doen. 
Samen hopen we zo te groeien dat we het oude achter ons kunnen
laten en een gemeenschap vormen waar vanuit het nieuwe ge
deeld kan worden. 
 
Daarmee moeten we de woorden van onze nieuwe bewindsperso
nen toch maar niet bijbelser inkleuren dan ze zijn. Ik ben bang dat zij
hun oude opvattingen even parkeren tot ze over korte of langere tijd
weer een andere rol gaan spelen in de maatschappij. Maar we zul
len het meemaken. Zowel op sportief als politiek vlak wordt het geen
saaie zomer. 
ds. Gerjanne van der Velde-Meijer
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Vieringen Schuylenburgh  
 
Alle vieringen zijn op woensdag, ze beginnen om 16.30 uur
en vinden plaats op de Deale.
 
3 juli       pastor G. van de Munckhof
10 juli     pastor G. van de Munckhof
17 juli     ds. G. van der Velde-Meijer
7 aug.    pastor G. van de Munckhof
14 aug.  pastor G. van de Munckhof
21 aug.   ds. G. van der Velde-Meijer
28 aug.   pastor G. van de Munckhof

Uit de pastorie
 
De zomervakantie is in aantocht. Tijd voor de wat langere onderbre
king van de werkzaamheden. 
We leven er als gezin naar toe. Fébe neemt afscheid van de basis
school. Ze sluit een mooie periode af en we kijken met haar uit naar
wat gaat komen. 
Afscheid nemen we ook van ons pleegkindje. Hem wacht een een
liefdevolle plek. 
Alles bij elkaar is het extra fijn om even tijd voor elkaar te hebben. 
 
Wat het werk betreft is het ook goed om er even uit te zijn. Zelf ben ik
richting de zomer altijd blij dat ik even een paar weken nergens tekst
voor hoef te leveren of woorden aan hoef te geven. Ik heb dan ein
delijk tijd om de teksten van anderen te lezen (mits ik de woorden
van de drie niet op hun mondje gevallen dames aan moet horen). 
We mogen terugkijken op een seizoen waarin er weer veel gepas
seerd is. In de dienst van 9 juni werd zomaar zichtbaar hoeveel werk
we als kleine gemeente verzetten. Het mooie is dat ik er niet vaak
mensen over hoor zuchten (ja soms wel een beetje natuurlijk, maar
dat hoort erbij) maar dat iedereen een draaglijk deel voor zijn of
haar rekening neemt. Dat geeft ontspanning en vertrouwen richting
de toekomst.
ds. Gerjanne van der Velde
 

Afwezigheid predikant
 
Van 22 juli t/m 18 augustus heb ik vakantie. In deze periode nemen
mijn collega's voor mij waar. Mocht u een predikant nodig hebben
dan kunt contact opnemen met Gea Jannink tel. 0315-685347, zij
weet wie er beschikbaar is.

Meeleven
 
Onze zieken
Mevr. Vriezen-Spekking, Eekhoornhof 40, is verhuisd naar de Oevel
gunne in Gendringen.
Mevr. Nijkamp, L.v Schuylenburch 146, is nadat zij erg ziek werd op
genomen in het ziekenhuis nu toch voor revalidatie opgenomen in
Den Ooiman waarbij er uitzicht is op een redelijk herstel van krach
ten. 

4



Mevr. Rensen, Markstraat 8, is verhuisd naar Antonia (afdeling Stads
park).
Sterkte gewenst voor hen en allen die gaan in ziekte en zorg. 
 
Huwelijksjubileum
Het echtpaar Udink-Gemmink, Laan v. Schuylenburch 78, hoopt op
17 juli zijn diamanten huwelijk te vieren. 60 jaar door de echt aan el
kaar verbonden is heel bijzonder. Wij feliciteren hen van harte en
wensen hen met hun dierbaren het goede toe. 

Jarigen 80 jaar en ouder
 
4-7  Mevr. G. Rutjes, Konijnenhof 18
6-7  Dhr. J.W. Gemmink, Bontebrug 35
12-7 Dhr. G.J. Vriesen, Eekhoornhof 40
23-7 Dhr. G.A. Nusselder, Keurkamer 10 K213, Ulft
6-8  Mevr. P.J. van Hoff-Coenradie, Laan van Schuylenburch 10 - 3
7-8  Dhr. H.A. Renting, Bosstraat 9 A
7-8  Dhr. B. Saalmink, Wezelhof 3
12-8 Mevr. J.A. Vriezen-Prinsen, Veensgracht 1 K 48, Dinxperlo
14-8 Dhr. A.J. Leeuwestein, Ulftseweg 94
15-8 Mevr. J.G.B. Vriesen-Spekking, Eekhoornhof 40
17-8 Dhr. J. Deynen, Terborgseweg 18
27-8 Mevr. G.A.L. Tuenter-Berkelder, Heidedijk 14, Terborg

Startzondag 8 september 2024
Zoals elk jaar starten we ook dit jaar als kerkelijke gemeente het nieu
we seizoen met een gezamenlijke activiteit. In de vorige Wat ons
Bindt hebt u kunnen lezen dat we dit jaar met de startzondag weer
op de fiets stappen of met ander vervoer als dat gewenst is. De bloe
men- en groentetuin van Huis Landfort in Megchelen is dit keer onze
bestemming. We krijgen de mogelijkheid om dit gedeelte van de tuin
op zondag te bezoeken. Het Huis Landfort en de tuin daaromheen
worden niet voor ons opengesteld.
Na de kerkdienst drinken we uitgebreid koffie en bij de  tweede
ronde zullen er ook broodjes geserveerd worden, zodat we niet  met
een lege maag op pad gaan. Daarna kunnen degenen, die met de
fiets gaan, vertrekken en via een mooie route naar Landfort fietsen.
Degenen met de auto vertrekken wat later. Zowel met de fiets als met
de auto kan je dichtbij de tuin arriveren. De bloemen- en groentetuin
is ook goed met een rollator te bezoeken. Na afloop kan ieder op
eigen gelegenheid weer naar huis gaan.
Vanaf half augustus ligt er een opgavelijst in de kerk waarop u aan
kunt geven of u met de fiets gaat, met de auto of graag mee wil rij
den met iemand anders. U kunt zich ook opgeven bij Gerrit Luijmes;
tel. 06-28774451 
De startzondagcommissie
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In Memoriam – Henny Wijsman-Meijerman
Henny werd geboren op Bouwlust aan de Pinnendijk in Gaanderen,
op 23 September 1940. Als 4e in een gezin met 6 kinderen. Ze keek
met veel plezier terug op haar jeugd. Haar vader die boer was maar
liever onderwijzer was geworden, haar moeder die veel hielp op de
boerderij, het aansteken van de haard op zaterdagavond, de gezel
ligheid. Op  “De Knienenbult’ was ze een slimme leerling, ze deed
mee met de leerlingen van een groep hoger. 
Na de lagere school ging ze naar de Mulo in Doetinchem, op de
fiets. Henny was ondernemend en actief – haalde haar scooterrijbe
wijs, ging regelmatig met vakantie of weekenden weg met vrienden
of vriendenclubs. 
Na de Mulo ging ze naar de kweekschool om kleuterjuf te worden.
Dit was best zwaar, omdat ze overdag stage liep, en dan 3 keer in de
week naar de avondschool moest. Eerst in Doetinchem, en later voor
haar hoofdakte naar Arnhem. Omdat ze haar geld niet wilde uitge
ven aan de bus, ging ze samen met een vriendin vaak liftend naar
Arnhem.
Eén vakantie is zeer noemenswaardig – die naar Terschelling. Op de
scooter samen met een vriendin. Daar leerde ze Wim kennen, een
stadse jongen uit Zwolle, die machinist op de grote vaart was. Het
klikte en Wim en Henny trouwden op 23 September 1964, op de 24e
verjaardag van Henny.
Wim zocht een baan aan wal en begon bij Cindu, een chemische
fabriek in Uithoorn. Hij werkte in ploegendienst en kon maar weinig
bij Henny aanwezig zijn. Al snel was er een huis van Cindu dat be
trokken kon worden, en ze vertrokken naar Uithoorn. Henny vond het
een lastige tijd  – weg van de vertrouwde en gemoedelijke Achter
hoek naar het westen, zonder de familie en vriendinnen om haar
heen. In Uithoorn werd eerst Erica geboren, en anderhalf jaar later
Gerwin. In 1970 kreeg Wim een baan bij Ketjen, en werd er een huis
gekocht in Ilpendam. Daar werd in 1973 Werner geboren. Henny leid
de in Ilpendam een groep in een peuterspeelzaal ze werd actief in
de kerk, van zondagsschool tot vakantiebijbelweek, want omgaan
met kinderen dat bleef ze leuk vinden. De bloemendienst, ouderling,
mensen opzoeken en helpen daar waar nodig was.
Er kwam een schoonzoon en twee schoondochters. Er werden klein
kinderen geboren en wat genoot ze daar enorm van. Voorlezen,
spelletjes doen, oppassen. De weekenden samen weg. Het hele spul
om haar heen. En zo’n weekend werd altijd begonnen met soep en
broodjes knakworst!
In 2003 zijn Wim en Henny verhuisd naar Silvolde, terug naar de Ach
terhoek. Ook hier zijn weer nieuwe vriendschappen ontstaan en ge
noot ze van de buurtjes en de rummicubmiddagen met de buurvrou
wen. Opnieuw vrijwilligerswerk voor de kerk en de Schuylenburg.
Helaas begon ruim 10 jaar geleden langzaam haar geheugen ach
teruit te gaan. Eerst kleine dingen vergetend, dan iets meer, en soms
een vreemde wegval, in de wc of badkamer, of auto. Het leek wel of
elke keer na zo’n wegval het geheugen weer een klein tikje had ge
kregen.  Ze was er vaak verdrietig van.
Twee jaar geleden viel ze in huis en brak haar heup. Ze is met de am
bulance naar het ziekenhuis gegaan, en niet meer thuis gekomen.
 Ze kreeg een prachtige plek in Den Es in Varsseveld.  Na nog een val
half april had ze enorme pijnen, ze ging snel achteruit en op 21 april
is ze overleden. Op 26 april was er de rouwdienst in onze kerk, geleid
door ds. A.D. van den Bos, een oude bekende van de familie.
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Wij gedenken Johanna Gesiena Elisabeth Kuiperij-Stapelkamp
 
Op 26 juli 1933 werd Annie geboren in Winterswijk. Ze bekwaamde
zich op het administratieve vlak en vond daar haar werk in. Via o.a.
het gemeentehuis en de zuivelfabriek kwam ze bij de Svedex te wer
ken waar ze ruim 25 jaar werkte. Via haar broer Henk die op de
kweekschool zat had ze Jan Kuiperij leren kennen. In 1957 trouwden
ze. Jan werd eerst onderwijzer aan de Heelweg en later ging hij naar
de Mavo in Terborg. In die plaatsen woonden ze ook. Met als laatste
woning het huis aan de Terborgseweg in Silvolde. 
Jan was een levensgenieter en Annie kwam daar iets bescheidener
maar wel met evenveel plezier achteraan. Ze hield van zingen in het
koor, van uitgaan en op vakantie gaan. 
Het verdriet van een niet vervulde kinderwens was groot. Het weer
hield hen er niet van om met enthousiasme betrokken zijn op het
leven van buurkinderen en de kinderen van vrienden. Daarmee
heeft ze – zoals we bij het afscheid hoorden – blijvend iets nagela
ten. 
In 2015 overleed Jan, in de jaren daarna ging ook Annies gezond
heid achteruit. In 2020 verhuisde ze naar de Schuylenburgh waarvan
ze de laatste jaren op kleinschalig wonen woonde. 
In de afgelopen weken werd ze zwakker. Op 11 juni is ze rustig inge
slapen. Op maandag 17 juni kwamen we bij elkaar in het crematori
um in Aalten. De herinneringen werden gedeeld en de bijbel ging
open. We lazen uit Prediker de rede over dat alles een tijd heeft. Met
ons menselijk denken en ervaren zijn wij beperkt in de tijd. Maar God
bergt ons in Zijn eeuwigheid. Zo hebben we Annie uit handen gege
ven. 
We wensen haar vrienden en familie sterkte met dit verlies. 

Wij gedenken Henriëtte Luesink-Roodnat
 
Groot was het verdriet toen Henriëtte op maandag 10 juni overleed.
Slechts een paar weken ervoor werd door de complicaties bij een
'gewone' operatie ontdekt dat zij ernstig ziek was. 
Het leven dat ze tot dan toe vol overgave leefde kwam na 69 jaar ten
einde. 
Haar wieg stond in Nieuw-Lekkerland. Van jongs af aan was ze een
aanpakker, zowel in haar werk als in haar vrije tijd maakte ze zich
makkelijk dingen eigen, ging ze niet snel iets uit de weg. 
Ze trouwde met Chris Luesink. Met hun jonge kinderen Christa, Bart
en André kwamen ze in 1996 vanuit Meteren in het ouders huis van
Chris in Terborg te wonen. Hoewel het voor Henriëtte een nieuwe om
geving was voelde ze zich snel thuis. Via de school van de kinderen
en de verschillende vrijwillige taken die ze op zich nam en de hulp
die ze anderen bood maakte ze makkelijk contact. 
De komst van de kleinkinderen was een verrijking van haar leven.
Niets was haar teveel om te zorgen dat het haar kinderen goed ging.
Dit klonk door tijdens het afscheid in de kerk op maandag 17 juni.
Het gemis zal groot zijn maar wat ze gegeven heeft is voor Chris en
de kinderen bron om uit te putten. We lieten ons in de afscheids
dienst troosten door de muziek en door het verhaal van Petrus die
over het water wandelt. Als de grond onder onze voeten weg zakt
hebben we een hand nodig groter dan onszelf. Aan die hand ver
trouwden we ons toe toen we Henriette te ruste legden op de be
graafplaats. 
We wensen Chris, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe
in het vinden van de weg zonder hun geliefde spil in hun midden.
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Bij de diensten
We beginnen de maand juli met een muzikale zondag. In de och
tend zal de cantorij haar medewerking verlenen aan de dienst waar
in wij ook het Heilig Avondmaal zullen vieren. Daarna is er een
avondmaalsviering in de Schuylenburgh. De ervaring leert dat men
daar ook altijd graag zingt. 
's Avonds is er zomerse zangdienst vanuit Klavertje 4. Het thema voor
de viering is 'De opmaat van het leven!'. Medewerking wordt ver
leend door het koor 'Gloria in Excelsis Deo' uit de Heelweg en Wilco
Kleinhesselink begeleid de samenzang.
In augustus zijn er een aantal zondagen op rij gastvoorgangers. Al
hoewel het gasten zijn, zijn het geen onbekenden. Op rij komen ds.
Joop Mol, mevr. Petra Veerbeek en ds. Joop Jansen Schoonhoven
naar Silvolde. De dienst van 18 augustus wordt verzorgd door de
zangdienstcommissie. 
Op 25 augustus is er weer een avondmaalsviering in kerk en Schuy
lenburgh.
Goede en gezegende diensten gewenst!

Uit de kerkenraad
Op 10 juni 2024 vond de kerkenraadsvergadering plaats. Na de ope
ning waarin o.a. werd gelezen over een “Permanente Expositie” volgt
een gebed.
De agenda wordt vastgesteld en de notulen van de vorige vergade
ring worden goedgekeurd. Er wordt teruggekeken op de dienst van 9
juni jl. waarin het onderwijsproject in Kenia vanuit de diaconie cen
traal stond. Er wordt vooruitgeblikt op de komende vakantieperiode
en de invulling van de diensten. Er zal o.a. een zangdienst worden
gehouden.
De diverse colleges bespreken hun lopende zaken. Vanuit het Klaver
tje Vier wordt gesproken over samenwerking nu en in de toekomst
binnen de 4 gemeenten. 
Dit was de laatste kerkenraadsvergadering van het seizoen. De ker
kenraad wenst ieder een goede zomer. Op 9 september a.s. zal voor
de kerkenraad het nieuwe seizoen weer starten.
Els Spekking,notuliste kerkenraad

Van de Kerkrentmeesters
 
Zo aan het eind van het vergaderseizoen kwam er nog wel het een
en ander op ons kerkrentmeesterlijke pad, wat echter absoluut geen
straf was.
De veelbesproken zonnepanelen zijn, op het moment dat u dit leest,
geïnstalleerd op de pastorie. 12 stuks moet voldoende zijn om de be
woners van de pastorie van voldoende energie te voorzien. Laat de
zon en de zomer maar komen!
Een andere plaatselijke vakman heeft het dak van de Sprank weer
eens onder handen genomen. Dit blijft/blijkt toch wel wat een hoofd
pijndossier. Er treedt onder bepaalde weersomstandigheden lekkage
op, onder andere resultaat van windkracht, windrichting en de hoe
veelheid neerslag van dat moment. Het feit dat het dak een behoor
lijke lappendeken is van verschillende vlakken en pannen helpt na
tuurlijk ook niet. Roeien met de riemen die we hebben..

                   Petra Veerbeek
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De eerder in dit blad genoemde perikelen met diverse percelen en
perceeltjes grond zijn zo goed als opgelost. Degene die de porte
feuille grondzaken beheert is weer een ervaring en veel mensenken
nis rijker…
Al langer was het bekende bordje, dat aangeeft dat de kerk open is,
verdwenen. Een oplettend gemeentelid heeft deze gespot in een
tuin in Silvolde. Iemand van ons team is er onverdroten heengegaan,
en heeft deze weer meegenomen en teruggebracht naar de goede
plek. “Kerk open”: dat zien we graag!
Dat de familie Weening van de Rabelinkstraat gaat verhuizen zal me
nigeen wel weten. Een begrijpelijke en mooie stap. Minder mooi is
dat we de opslag voor de spullen voor Konings- en Kerstmarkt kwijtra
ken. Om deze evenementen goed te laten draaien is een goede op
slag van voldoende omvang onmisbaar. Wij houden onze ogen en
oren open. Als u dat ook doet hopen we een goed alternatief te vin
den.
Verder spelen natuurlijk altijd wel onderhoudszaken. De toiletgroep in

de Sprank verdient aandacht, evenals het schilderwerk van de pas
torie. Na de vakantie gaan we hier mee verder. Onze laatste verga
dering voor het zomerreces hebben we op een gezellige manier af
gesloten. Vanaf deze plek wensen we eenieder een goede vakantie
toe!
Namens de kerkrentmeesters, Jos Barink

De zon daalt in de zee.
De duisternis valt in.
Ik loof de goede God,
Hij geeft mij dag en nacht:
mijn taak bij dag,
mijn droom bij nacht.
(Liedboek nr. 253: 1)
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Diaconie      

05-05 Kerk in Actie - Oekraïne €   96,55

09-05 Plaatselijk diaconaal werk €   49,00

12-05 Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat €   35,50

19-05 Stichting Present, Pinksterviering Klaver 4 € 494,60

26-05 St. Present €   40,00

27-05 Gift PG Silvolde Helping Hands Soup Kit
chen Keurhoek

€ 185,00

25-05 Gift bloemen €   25,00

Collecteopbrengsten mei

 

05-05 €   44,05

09-05 €   25,50

12-05 €   18,20

26-05 €   31,90

Via bank €   30,00

Verjaardag
sfonds

€   70,00

Kerkrentmeesters  

 

Toelichting collectes
7 juli - Stichting Present
We ondersteunen Stichting Present financieel, maar steken ook de handen uit de mouwen bij hulp aan
mensen die minder draagkrachtig zijn of die zelf klussen niet meer kunnen klaren. 
14 juli - Plaatselijk diaconaal werk 
Te denken aan de deelkast, groentepakketten en de middagen voor ouderen. 
21 juni - St Effatha, doven  
Stichting Effatha zet zich al jaren in voor doven in Nederland en in de ontwikkelingslanden. 
28 juni - Plaatselijk diaconaal jeugdwerk 
Te denken aan de jeugdkerk en clubs. 
4 augustus - Plaatselijk diaconaal werk 
Te denken aan de deelkast, groentepakketten en uitjes voor ouderen. 
11 augustus - Kerk in actie, Zomerzending Pakistan
Christenen staan sterker in hun geloof. 
In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te maken met discriminatie
en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat
hun geloof inhoudt. Kerk in actie steunt een bijbelschool, die hen door middel van trainingen meer over
de bijbel leert, en ook laat zien hoe je je staande houdt in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesdui
zend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen veel jongeren. 
18 augustus - St. Sravana Doetinchem 
Stichting Sravana is een vrijwilligersorganisatie, die zorg en ondersteuning biedt aan mensen in de laatste
fase van hun leven. 
25 augustus - Stichting Present
Zie 7 juli en https://stichtingpresent.nl/montferland

Collecte 11 augustus: vaktraining voor jongeren in Pakistan

De collecteopbrengst van 18 augustus
gaat naar Stichting Sravana
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Het Passion
De diaconale werkgroep van de Klavertje-4 leden heeft de afgelo
pen twee jaar Het Passion te Hummelo gesteund. Het bedrag dat
daarbij bijeengebracht is door middel van de collectes bedraagt
2500 Euro. Daarnaast is tijdens de Pinksterdienst nog een extra geza
menlijke gift gegeven van 1000 Euro. Deze extra gift zal aangewend
worden voor gereedschappen voor de houtwerkplaats. Alles bij el
kaar is er dus de afgelopen twee jaar 3500 Euro overgemaakt naar
Het Passion. Een mooi resultaat!
.

Vakantietasjes
De diaconie heeft regelmatig contact met de Stichting Mini Manna
in Ulft. Deze organisatie zet zich in voor gezinnen die rond de armoe
degrens leven. Met de zomervakantie voor de deur verzorgt de dia
conie dit jaar vakantietasjes voor kinderen uit deze gezinnen. Het
gaat om een groep van 69 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar.
In de tasjes zitten o.a. speelgoed, buitenspeelmateriaal, een kleur- of
stripboek en wat snoep.

Project Kids for Christ Academy
 
Op zondag 9 juni was er tijdens de kerkdienst een bijzondere collec
te voor het project in Kenia dat door de diaconie wordt ondersteund.
De collecte heeft het uitzonderlijk mooie bedrag van € 372,20 opge
bracht. En met een gift via de bank komen we uit op € 400,20.  Alle
gevers en geefsters heel hartelijk dank! Als diaconie zullen we dit be
drag verdubbelen en dat betekent dat er € 800,40 overgemaakt
wordt naar de stichting van Nicole Visser in Kenia voor haar Kids for
Christ Academy. De diaconie zal de komende tijd regelmatig aan
dacht vragen voor dit project.

Herhaalde oproep: Opslagruimte gezocht!
 
De ‘rommelmarktcommissie’ is dringend op zoek naar een nieuwe
opslagruimte voor de ingeleverde spullen. Tot nu toe konden deze al
lemaal bij Mariet en Evert Weening worden opgeslagen, maar zij
gaan verhuizen naar Silvolde, zij gaan ‘kleiner’ wonen. Het zou mooi
zijn als we in de loop van dit jaar een nieuwe ruimte konden vinden
zodat wij de spullen op tijd kunnen verhuizen en de diversen markten
door kunnen gaan. 
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Tot nu toe hebben we nog geen nieuwe plek gevonden vandaar
deze herhaalde oproep. Wat we zoeken is een plek om te gebruiken
als opslag. Wat we binnenkrijgen voor de verkoop zal elders worden
uitgezocht en gesorteerd. Daarna gaat het dan naar de nieuwe op
slagruimte.Tips graag naar Anton Neijland (06 13440451).

Liturgische oriëntatie (XIV)

Liturgische kleuren
Sinds een aantal jaren hangt er in veel kerken een kanselkleed, ‘(an
tependium’= voorhangsel). Ook dat is niet iets van de laatste tijd. In
de Vroege Kerk, vanaf de 4e eeuw, legde men een wit kleed over de
avondmaalstafel en de lezenaar. Pas vanaf de twaalfde eeuw ging
men er door kleuren het kerkelijk jaar mee duiden. De kleur die de
kerkganger ziet is maar niet toevallig gekozen. Op de zondagen van
Advent is de kleur paars. Dat duidt op bezinning en voorbereiding op
weg naar het Kerstfeest. Die kleur komt terug in de Veertigdagentijd,
als kleur van boete en inkeer. De zondag halverwege in Advent en
Passietijd krijgt soms een roze tint, als aanduiding van naderend
licht. Paars is de kleur van soberheid, ook wel gebruikt in een uitvaart
dienst. Wit is de kleur van licht en reinheid. Het antependium heeft
die kleur van Kerstavond tot en met Epifanie (Driekoningen), even
eens tijdens de Paaswake en de Paastijd. Met Pinksteren wordt de li
turgische kleur rood, heen wijzend naar de ‘tongen als van vuur’, die
de uitstorting van de Heilige Geest begeleidden (vgl. Handelingen 2 :
3).
 
De zondag na Pinksteren is de ‘Zondag Trinitatis’ (Drie-eenheid), dan
is de kleur wit. De maanden daarna, tot Advent, worden wel de ‘
feestloze tijd’ genoemd, dan is de kleur groen. Dat verwijst naar groei
en bloei in de schepping. Bij bijzondere diensten passen ook bepaal
de kleuren. Bij doop is de kleur wit, herinnering aan de doopkleden
die de dopelingen met Pasen in de Vroege Kerk kregen na hun
doop. Ook bij belijdenisdiensten wordt dan wit gebruikt, maar soms
ook rood, herinnerend aan belijders die de marteldood stierven. Bij
een trouwdienst wordt wel wit gekozen als liturgische kleur en bij be
vestiging van ambtsdragers rood, om dezelfde reden als bij belijde
nisdienst genoemd. In tal van gemeenten hangen kleden aan de
kansel die versierd zijn met christelijke symbolen, zoals brood en vis,
korenaren, een duif, een kruis, het AΩ-teken of het Christusmono
gram XP.
(Ds. Arie Romein)


