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Kerkdiensten november
 
Woensdag 1 november, Dankdag voor Gewas en Arbeid 
Maaltijd en dankstond
18.30 uur: Ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Voedselbank
2de collecte: Kerkrentmeesters
Collecte in natura: houdbare levensmiddelen (zie oproep elders in
deze WOB)
 
Zondag 5 november
10.00 uur: mevr. G. Zemmelink
1ste collecte: Kerk in Actie, zending Colombia
2de collecte: Kerkrentmeesters
 
Zondag 12 november
10.00 uur: Ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Werelddiaconaat, Libanon
2de collecte: Kerkrentmeesters
 
Zondag 19 november 
10.00 uur: Ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Leger des Heils, buurthuiskamers
2de collecte: Kerkrentmeesters
 
19.00 uur: Avonddienst 'Er is een land van louter licht'
 
Zondag 26 november, Eeuwigheidszondag 
10.00 uur: Ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Eigen diaconaal werk
2de collecte: Kerkrentmeesters
 

Vieringen Schuylenburgh november
 
Alle vieringen zijn op woensdag, ze beginnen om 16.30 uur
en vinden plaats op de Deale.
 
1 november      pastor G. van de Munckhof
8 november      pastor G. van de Munckhof
15 november    ds. G. van der Velde-Meijer
22 november    pastor G. van de Munckhof
29 november    pastor G. van de Munckhof

Colofon
 
Protestantse Gemeente Silvolde
Kerkenstraat 6
7064 BH Silvolde
www.pgsilvolde.nl
 
Predikant:
ds. Gerjanne van der Velde-
Meijer
tel: 0315-239910
predikant@pgsilvolde.nl
 
Scriba:
Willy Freek
Rijksweg 21
7011 DR, Gaanderen
tel: 0315-239934
scriba@pgsilvolde.nl
 
Kosters:
Gerrit Vossers
tel: 06-13220718
Anton Neijland
tel: 0315-631627
koster@pgsilvolde.nl
 
Verenigingsgebouw De Sprank
Kerkenstraat 6A
Beheerders: 
Ada en Derk Weening
tel: 0315-325917
sprank@pgsilvolde.nl
 
Beheerder begraafplaats:
Gerrit Vossers
tel: 0613220718
begraafplaats@pgsilvolde.nl
 
Bankrekening kerkrentmeesters
NL96 RABO 0359 1044 52
kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl
 
Bankrekening diaconie
NL55 RABO 0359 1105 25
diakenen@pgsilvolde.nl
 
Kopij aanleveren voor de 20ste
van de maand
wob@pgsilvolde.nl

Heeft u vervoer naar de kerk nodig? 
Neem dan contact op met Mariet Weening, 
tel. 0315-329 000

Jarigen 80 jaar en ouder
02-11 Mevr. A. Costeris-van 't Verlaat, Laan van Schuylenburch 98
06-11 Dhr. G.B.W. te Grootenhuis-Heidedijk16, 7061GD Terborg
11-11 Mevr. G.H. Aalderink-Teerink, Berkenlaan 62
15-11 Mevr. C.J. Boesveld-Spekking,Toldijk 8, 7065AL Sinderen
28-11 Dhr. G.J.H. Besselink, Vinkwijkseweg 1-42, 7038AV Zeddam

Foto omslag: Marcel Westra
Bievinkstraat op 4 nov. 2020
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Het hemelse Jeruzalem
 
De maand november is een maand van gedenken. In de protestant
se kerken vieren we de Eeuwigheidszondag en in de katholieke tradi
tie is er Allerzielen. 
We herdenken onze overledenen in het licht van Gods beloften. Van
het vertrouwen dat ons leven niet stopt bij de dood. Hoe dat zal zijn
weten we niet. We kunnen ons alleen laten wijzen door de beelden
die uit de bijbel opkomen. Eén daarvan komt in veel van de liederen
die klinken bij uitvaarten of rond Eeuwigheidszondag terug. Het
beeld van het nieuwe Jeruzalem. Het “oude” Jeruzalem was het klop
pend hart van het joodse (geloofs)leven. Het noemen van de naam
alleen al wekt het verlangen dicht bij God te zijn. En wanneer deze
wereld met haar pijn en verdriet voorbij is en van Godswege nieuwe
hemel en nieuwe aarde is geworden dan is het nieuwe Jeruzalem als
een baken van licht en hoop in haar midden. 
Dat maakt het in deze tijd wel dubbel. Want juist Jeruzalem en het
land van belofte verwijzen nu niet naar licht maar naar het donker
van oorlog en bruut geweld. Juist in deze tijd wordt zo pijnlijk duidelijk
dat de wereld gebroken is. Dat het enige recht dat verlichting moet
geven ironisch genoeg het oorlogsrecht is. Daarvan hopen we dat
het nog meer kwaad en barbaarsheid voorkomt.
 
En wij, in het gewone Silvolde met de dingen van alledag? Wat kun
nen we doen als antwoord op al die berichten? We kunnen bidden
om vrede. Bidden om daarmee God aan Zijn belofte te houden. Zijn
belofte van een nieuw Jeruzalem als vervanging niet alleen van die
oude stad maar van alle steden, dorpen en streken, van huizen en
andere plekken van menselijk samenzijn. Plekken die de glans heb
ben verloren en waar verlangen naar vernieuwing en licht klinkt. 
Laten we dat gebed nooit opgeven. Bidden met elkaar in de kerk,
thuis, alleen onderweg, op het land, op de fiets. Alleen zo blijven we
dichtbij God en mag al iets van het hemelse oplichten tot het volko
men zal zijn.
De hemel van hier
is niet de hemel van ooit,
wanneer hemel en aarde voorbijgaan.
 
De hemel van ooit
dat is de Heer als Hij komt,
als de heersers der aarde gegaan zijn.
 
De hemel van ooit
dat is: de tranen gedroogd,
en geweld en ellende bedwongen.
 
De hemel van ooit
dat is de vrolijke stad,
waar God zelf bij de mensen zal wonen.
 
De hemel van ooit
begroet de aarde van hier
wanneer liefde het leven verandert.
(Lied 768)
ds. Gerjanne van der Velde
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Liturgische oriëntatie (VII)

De preek
Schriftlezing en prediking vormen samen de Woordverkondiging en in die eenheid het hart van de kerk
dienst. Hoewel we niet vergeten dat ook in de liederen het Woord tot uitdrukking komt. Maar in onze litur
gie is de prediking centraal. Opnieuw kijken we naar de apostelen. In het Nieuwe Testament treft ons al de
eerste preek: van Petrus op Pinksteren. Ook van Paulus vernemen we van preken in en buiten de synago
ge. In de Vroege Kerk werd wekelijks een preek (homilie) gehouden en beroemde predikers in de 4e eeuw
waren Ambrosius, Augustinus, Chrysostomus. Keizer Karel de Grote (9e eeuw) stimuleerde het preken als
middel tot catechese en geloofsopvoeding. Maar in de loop van de tijd werd het centrum van de ere
dienst het misoffer, ten koste van de preek. In het midden van de kerk stond het altaar, de kansel stond
aan de zijkant. Niet dat de preek geheel verdween, vooral de Dominicanen of Predikheren hielden Woord
diensten, vanaf de 13e eeuw, maar dat was een uitzondering op de regel. Tot in onze tijd was een preek in
de R.-Katholieke Kerk meestal een korte toespraak.
De Reformatie schafte het misoffer af en herstelde de Woordverkondiging. De HERE God roept mensen
door het Woord. Hij is een sprekende God. Christus is het vleesgeworden Woord. Paulus schrijft: ‘Het geloof
is uit het gehoor.’ De preek is heilsmiddel. De gekozen tekst of perikoop wordt door de predikant in zijn con
text bezien. De preek is uitleg en toepassing, gebaseerd op de bestudering van de grondtekst (Hebreeuws
en Grieks). Wat staat er precies? Wat betekende dit woord in de tijd van de bijbel? Wat heeft deze tekst
ons vandaag te zeggen? Hoe klinkt dit woord in de concrete situaties van ons leven? Wat doet dit woord in
onze harten?
Gods Waarheid dient geactualiseerd te worden in het heden. De preek doet een appèl op de gemeente,
om zich door het Woord te laten leiden, corrigeren, vertroosten, verheugen. De preek zal altijd heilspredi
king zijn, wijzend op de diepte van menselijke zonde en de bevrijding door de Here Jezus Christus. De
Woordverkondiging is een instrument van Gods heilige Geest, die de preek gebruikt om mensen tot geloof
te bewegen. De prediker is een mens onder de mensen en zijn persoonlijke gaven en beperkingen zijn
meebepalend voor de wijze van preken. Zijn eigen geloof, vragen, ervaring, enthousiasme mogen en
moeten meekomen op de preekstoel!
Het misoffer is in de reformatie afgeschaft, maar wel vervangen door het heilig avondmaal. Calvijn wilde
dat wekelijks vieren, gehecht aan de oudchristelijke structuur van de eredienst: de eenheid van Woord en
sacrament. Maar het mocht niet verder komen dan zesmaal per jaar. Wonderlijk dat dit tot de dag van
vandaag zo is, hoewel er protestantse gemeenten zijn waar het avondmaal vaker, bijvoorbeeld maande
lijks, wordt gevierd.
(Ds. A. Romein)

Bij de diensten
Bij het gewone doorgaande ritme van de zondagse diensten zijn er
een aantal bijzonderheden te melden. 
We beginnen de maand met dankdag op woensdag 1 november.
Een aankonding over de invulling van deze avond vindt u elders in
deze WOB
Op 5 november hoopt mevr. Zemmelink bij ons de dienst te leiden.
19 november is er een avonddienst rond het thema 'Een land van
louter licht'. In deze dienst is er in het licht van de tijd van het jaar
volop ruimte voor liederen en teksten die troost en hoop vertolken in
het verdriet om wie of soms ook om wat wij los moesten laten. We
maken dankbaar gebruik van het muzikale talent in de gemeente
om deze dienst in te vullen.
26 november is het Eeuwigheidszondag, muzikale medewerking
komt er in deze dienst van de broers Gert en Erik Lammers op trom
pet en trombone.
Goede en gezegende diensten gewenst!
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Eeuwigheidszondag
 
26 november is het het einde van het kerkelijk jaar. Het jaar dat
begon met de eerste zondag van advent.
Deze zondag noemen wij ook wel eeuwigheidszondag omdat we
dan stil staan bij de voleinding van deze wereld en de belofte dat
God eens alle dingen nieuw zal maken.
In het licht van deze belofte herdenken we de gemeenteleden die
ons het afgelopen jaar door de dood ontvallen zijn. In de dienst,
waarvoor de familieleden van de overledenen een persoonlijke uit
nodiging ontvangen, zullen wij ter nagedachtenis de namen noe
men van;
 
2022
7 november          Hendrik Willem Tuenter     88 jaar
18 december        Geertruida Hendrika Rots-Breukelaar    90 jaar
 
2023
19 januari            Geertje Raadman-Velt    93 jaar
3 maart                Hendrik Jan Doornink    75 jaar
6 maart                Anna Gerharda Seesink-Hoftiezer    92 jaar
24 maart              Anthony Janssen     74 jaar
1 mei                    Rudolph Dane    92 jaar
10 september      Christina Dane- Kloosterman    87 jaar
15 september      Eugene Anton Eich    94 jaar
22 september      Hendrikus Theodorus Tuenter    82 jaar
 
Ook zullen we een kaars aansteken voor allen die naamloos gestor
ven zijn en zal er in de dienst gelegenheid zijn om kaarsen te ontste
ken voor hen die hier niet met name worden genoemd.
 
Met eerbied gedenken wij 
Met eerbied gedenken wij hen die gestorven zijn. 
Wij danken voor hun leven, voor wie zij waren voor ons en voor de
wereld. 
Mens waren zij, schepping naar Gods beeld. 
 
Met droefheid gedenken wij hen die gestorven zijn. 
Hen te moeten missen is zwaar, 
onvervangbaar blijven zij, de'ze speciale mensen. 
Mens waren zij, te midden van ons. 
 
Met liefde gedenken wij hen die gestorven zijn. 
Wij mogen hen geborgen weten in de eeuwige liefde van God, 
begin en einde, dragende grond, 
God die de tranen droogt en leven geeft. 
 

Taizéviering
Op donderdag 9 november is er om 19.00 uur een Taizéviering in de
kerk van Zeddam. Deze dienst wordt in Klavertje 4-verband voorbe
reid en gehouden. Het thema is: Hoopvol door het duister.
 
Taizévieringen kenmerken zich door de meditatieve liederen, stilte,
bezinning en hebben als doel ieders deelname te stimuleren. Ieder
een van harte welkom! Naderhand is er koffie in het Imminkhuis.
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Dankstond - samen delen
 
Op woensdag 1 november is het dankdag. We staan dan stil bij de
oogst van het land en de zegen op het werk van onze handen. Daar
mee onderstrepen we ook dat het niet vanzelfsprekend is dat we ons
dagelijks brood ontvangen.
Vorig jaar maakten we er een 'dankbare' avond van en dat beviel zo
goed dat we het dit jaar herhalen.
Vanaf 18.15 uur bent u welkom in de kerk. 
Om 18.30 uur kunnen we dan aan tafel. Eerst delen we met elkaar
een maaltijd (soep en brood) als zichtbaar teken van wat de aarde
geeft en ook gewoon omdat het gezellig is om met elkaar te eten.
Daarna is er rond 19.15 uur een korte viering – de gebruikelijke bid
stond – waarin we God danken voor Zijn gaven.
Rond 20.00 uur gaat het over in het delen van de dankbaarheid in
het gemeentewerk en -leven. Vanuit de diverse colleges zal worden
verteld wat er de afgelopen tijd is gepasseerd en waar ze nu mee
bezig zijn. Daarbij horen we natuurlijk ook graag de vragen, aanbe
velingen of zorgen vanuit de gemeente.
Tegen 21.00 uur sluiten we de avond af.
 
U hoeft zich voor deze avond niet aan te melden. Er zal genoeg zijn
voor iedereen dus laat het niet maar zo voorbijgaan. (En mocht
18.30 uur te vroeg zijn schroom dan niet om bij de viering alsnog aan
te sluiten).

Meeleven
 
Onze zieken 
Mevr. Veldhorst-Veerbeek, Dr. Kuyperstraat 5, is na toch wel een lang
verblijf in Den Ooiman weer thuis. Fijn dat ze weer op haar eigen plek
is!
Mevr. Van Hoff-Coenradie, Laan v. Schuylenburgh 60, werd opgeno
men in het ziekenhuis en is van daaruit overgegaan naar de Slinge
beek in Gaanderen.
 
Berichten van overlijden
Er bereikten ons een tweetal berichten van overlijden.
Op 15 september overleed, op de leeftijd van 94 jaar, dhr. Ton Eich.
Hij woonde op de Terborgseweg.
Op 22 september is Hennie Tuenter, Heidedijk 14, overleden. Hij werd
82 jaar.
We wensen zowel mevr. Eich-Dupree als Annie Tuenter-Berkelder en
haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies. 

Adventskrans
 
Al generaties lang hoort in vele landen de adventskrans bij de kerst
tijd. De meestal uit dennen- of sparrengroen bestaande krans met
vier kaarsen staat voor het eeuwige leven en voor hoop (groen). Elke
zondag van Advent brandt er een extra kaars totdat we vieren dat
het Licht in de wereld kwam met de geboorte van Jezus Christus.
Ook dit jaar maken we in Klavertje 4-verband een adventskrans. Een
mooie gelegenheid om elkaar tussen het fröbelen door wat beter te
leren kennen.

6



We nodigen u uit op woensdagavond 29 november om 19.30 uur. 
De workshop vindt plaats in het Imminkhuis in Zeddam (Bovendorps
straat 8a).
U kunt zich voor deze workshop vóór 22 november opgeven bij Wille
mien Onstenk (willemienweening@gmail.com). Na opgave volgt een
lijst met benodigdheden.
We zoeken nog mede-coördinatoren voor deze activiteit. Graag mel
den bij Willemien.

Sint Maarten in Silvolde
Het verhaal van Martinus en de arme man is een oud verhaal. Maar
nog altijd vieren we het feest van Sint Martinus of St Maarten. Elk jaar
trekken in vele plaatsen rond zijn feestdag (11 november) kinderen
met een lampion en een vrolijk liedje door de straten en gaan bij de
mensen langs de deur.
Ook in Silvolde is het inmiddels een mooie traditie geworden. Vorig
jaar trokken we met een bonte stoet door de straten, wat was dat
een prachtige avond.
Dit jaar vieren we het op zondag 12 november 
De stoet – met kinderen en hun ouders, opa’s en oma’s en wie maar
wil – vertrekt om 17.00 uur vanaf het pleintje bij kerk en Sprank. Na
tuurlijk heeft ieder een lampion in z’n hand, liefst zelfgemaakt. Met de
Harmonie St Radboud lopen we een ronde o.a. naar de Schuylen
burgh om ook daar de mensen te betrekken bij dit feest. Aan het
eind (rond 18.00 uur) komen we weer terug bij de Sprank voor
warme chocolademelk en een broodje.
Wij hopen dat er een lange slinger van lichtjes door de donkere stra
ten zal trekken.
Namens de organisatie, Jozef Oostveen en Gerjanne van der Velde

Herfst
De blaren vallen, vallen als van ver,
als welkten in de hemel verre tuinen;
ze vallen met ontkennende gebaren.
 
En in de nachten valt de zware aarde
uit alle sterren in de eenzaamheid.
 
Wij allen vallen. Deze hand zal vallen.
En kijk je naar de andere: het is in alle.
 
Maar Één is er. Hij vangt dit vallen
oneindig teder in zijn handen op.
(Rainer Maria Rilke)
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Uit de Kerkenraad 
 
Maandag 9 oktober opende de voorzitter om 20.00 uur de vergade
ring. De predikant las Psalm 122 uit de bundel “150 Psalmen vrij” van
Huub Oosterhuis. Daarna volgt een gebed.
De colleges van kerkrentmeesters en diakenen presenteerden hun
jaarrekening. Robert Saalmink was aanwezig om hier een toelichting
op te geven.
Na goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering werd
vooruitgekeken op de komende vieringen in november; de Eeuwig
heidzondag en Dankdag (1 november a.s). Deze laatste zal evenals
vorig jaar plaatsvinden in de kerk. Vanaf 18.30 uur is er een maaltijd,
hierna volgt een korte viering. Aansluitend vindt de gemeenteavond
plaats waarbij de diverse colleges hun werkzaamheden zullen pre
senteren. Ook wordt er gewerkt aan de organisatie van de Kerstmid
dag.
Vanuit de verschillende colleges zijn er behalve de lopende zaken
geen bijzonderheden te melden. De clubs zullen deze week ook
weer starten.
Rond 22.15 uur sluit de predikant de vergadering met een avondge
bed.
Els Spekking, notuliste kerkenraad

Van de diaconie
 
Dankdag
Op woensdagavond 1 november wordt de dankdienst gehouden
voor gewas & arbeid. Zoals we ook voorgaande jaren deden, zal de
de diaconie tijdens die dienst weer houdbare producten inzamelen
voor de Voedselbank. In de kerk zal weer de houten kar staan waar
de producten in gelegd kunnen worden. U kunt daarbij denken aan
groenteconserven, houdbare melk, hygiëneproducten, wasmiddel,
pasta, rijst e.d. Ook de collecte die avond is bestemd voor de Voed
selbank.
Deelkast
Voor de deelkast hebben we een gift ontvangen van 225,- Euro van
de groep “Samen eten aan een open tafel”, die iedere laatste zon
dag van de maand bijeenkomt in de Sprank om een maaltijd te
delen. Voor de maaltijd wordt een bijdrage gevraagd, die deels aan
de onkosten wordt besteed en deels wordt opgespaard voor een
goed doel. Dit jaar heeft de diaconie het deel gekregen wat ge
spaard is om te besteden aan houdbare producten voor de deel
kast. Daar zijn we uiteraard heel blij mee en dit zal zeker goed be
steed worden!
Jubileum Hannie Kranen
Nog een woord van dank gaat uit naar Hannie Kranen. Onlangs was
zij  25 jaar in dienst van de HVD. Dit werd gevierd tijdens de laatste
HVD-vergadering. Na zoveel jaar trouw bezoeken afgelegd te heb
ben aan zieken en jarigen met een bos bloemen werd Hannie dit
keer zelf in de bloemen gezet!
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Diaconie      

03-09 Piano, via bank €   17,50

10-09 Werelddiaconaat Israel €   43,50

17-09 Werelddiaconaat Myanmar €   42,10

24-09 Vredesweek Syrie €   69,46

Gift gemeentelid voor deelkast €   15,00

Gift deelkast Samen aan Tafel €  225,00

Collecteopbrengsten september

 

03-09 voor
piano

€  161,45

10-09 €   34,00

17-09 €   20,85

Via bank €   30,00

Verjaardags-
fonds

€   35,00

Kerkrentmeesters  

 

Toelichting collectes november
 
1 november - Voedselbank
De Voedselbank reikt wekelijks voedsel uit aan mensen die het financieel wat moeilijker hebben en door
een instantie zijn aangemeld om hier tijdelijk gebruik van te kunnen maken.
5 november - Kerk in actie, zending Colombia
Sociaal bewogen predikanten opleiden.
Het jarenlang gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van
hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pas
torale en diaconale taak? In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent prakti
sche theologie. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving en kerk. Ze rust deze toe
komstige predikanten toe om straks met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.
12 november - Werelddiaconaat Libanon
Kansen voor jongeren in achterstandswijk.
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek
aan goed onderwijs, werkloosheid en geweld ontnemen jongeren die er wonen elk perspectief op een be
tere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krij
gen er huiswerkbegeleiding, examentraining, psychosociale hulp en vaktraining. Daarnaast kunnen ze el
kaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens tafelvoetbal of airhockey.
19 november - Leger des Heils, buurthuiskamers
Door heel Nederland heeft het Leger des Heils zo’n honderddertig buurthuiskamers. Plekken voor en door
de buurt, waar iedereen welkom is. In deze buurthuiskamers kunnen mensen terecht voor een kop koffie,
een maaltijd, een goed gesprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld tweedehands kleding. Kortom: een plek
waar je thuiskomt. 
26 november  -  Eigen diaconaal werk
Te denken aan de groentepakketten, deelkast en de uitjes voor ouderen en de kerstviering voor de oude
ren.

Collecte op 12 november t.b.v. Wereld
diaconaat, Libanon            Collecte op 19 november voor Buurthuiskamers van het Leger des Heils
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Samen aan tafel
De maand november staat voor de deur. Het wordt al vroeg donker
en er komen lange avonden.  Wat is het dan fijn om af en toe een
keer gezellig samen met anderen koffie of thee te drinken, bij te pra
ten en van een eenvoudige maar voedzame maaltijd te kunnen ge
nieten.  Zondag 26 november a.s. staat de tafel in herberg ‘De Spran
k’ weer gereed en is het kookteam weer beschikbaar. Er zijn weer
plaatsen beschikbaar voor mensen die deze gezelligheid zoeken.
Graag vooraf opgeven tot uiterlijk de vrijdag 24 november bij Mariet
Weening, 0315-329000 of bij Gerry Neijland, 0315-631627.
 

Film in de Sprank: Departures
Daigo is een getalenteerd cellist wiens orkest plotseling wordt ont
bonden. Wegens geldgebrek besluit hij met zijn vrouw terug te keren
naar zijn geboortedorp, waar hij door een onduidelijke advertentie
per ongeluk bij een uitvaartondernemer terecht komt en wordt aan
genomen. Hoewel zijn vrouw en zijn vrienden neerkijken op het werk
dat hij doet, weigert Daigo zijn baan op te zeggen. Hij raakt steeds
meer bedreven in de officiële rituelen en door de dagelijkse confron
tatie met dood begint hij eindelijk in te zien waar het in het leven wer
kelijk om draait.
Dinsdag 14 november in bioscoop ‘de Sprank’,  aanvang 20:00 uur,
de koffie staat klaar om 19:45 uur. Een vrije gift is van harte welkom!

 
 

Kerstmarkt zaterdag 16 december
Het is nog niet definitief, maar laten we zeggen dat er al wel weer
plannen zijn voor een kerstmarkt op zaterdag 10 december a.s. In de
opslag bij de familie Weening liggen al mooie kerstspullen en natuur
lijk zijn er ook genoeg andere mooie spullen die goed te verkopen
zijn in deze periode. Voor wie nog spullen heeft, laat het weten
(0315-631627, Anton), en noteer in elk geval vast deze datum in de
agenda. Voor een bezoek aan de kerstmarkt of wellicht voor meehel
pen bij de organisatie? Meer info in het volgende kerkblad.
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Van de Kerkrentmeesters
Een maand is gauw voorbij. De laatste vergadering werd vooral tijd
besteed aan wat kleinere lopende zaken, die hier weinig aandacht
behoeven. Dat geldt dan niet voor onderstaande zaken..
De geslaagde actie voor de aanschaf van de piano zal binnenkort
worden afgesloten met de daadwerkelijke aanschaf. De toetscom
missie zal hiervoor voltallig op pad gaan, om een instrument aan te
schaffen waar iedereen op alle fronten tevreden mee is. We zijn blij
met de manier waarop door menigeen meegewerkt is om de finan
ciering rond te krijgen. Dank aan de toetscommissie, de medewer
kers van de diverse markten en verkopen, en de diaconie die een
gedeelte van het tekort op zich neemt!
 
Bij deze Wat ons bindt vind u de acceptgiro voor de solidariteitskas.
Wat later dan andere jaren, maar zeker niet minder nodig. Deze lan
delijke kas die gevuld wordt met giften van gemeenteleden, is er
voor gemeentes die op de een of andere manier geld nodig hebben
voor bijzondere projecten. Denk aan samenwerking met andere ge
meentes, een stukje vernieuwing, ondersteuning bij aan- of verkoop
van bijv. gebouwen. Ook gemeentes die in geldnood verkeren kun
nen er aankloppen. Uw gift is van harte welkom!
Namens de kerkrentmeesters, Jos Barink
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                                                De draad van
                                                de liefde
                                                verbindt mij
                                                met jou
 
                                                 de draad van het gemis
                                                 verbindt mij
                                                 met jou
 
                                                  zoveel draden
                                                  verbinden mij
                                                  met zoveel mensen
 
                                                 altijd is er
                                                 die draad met jou
                                                 ze doorkruist
                                                 alle ander draden
 
                                                ze geeft betekenis
                                                aan alle levensdraden
 
                                                de draad van
                                                de liefde
                                                verbindt voor altijd
                                                de draad
                                                van 't gemis
                                                verweeft zich
                                                met die van de liefde
 
 
                                              (Marinus van den Berg)


